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Openingswoord 
 

Gegroet beste Sint-Jeffers, 

Hier is hij weer, de nieuwste editie van de jeffer. Goh, wat gaat de tijd toch snel. Het 

eerste kwartje van het Chiro-jaar zit er weer bijna op. We hebben gelachen, gehuild, 

gespeeld, gewerkt, gesport, ge-plezier gemaakt en nog zo veel meer ge’s die 

onmogelijk allemaal op te sommen zijn. Kortom het was al een knaller van formaat 

waardoor we uitkijken naar meer. 

Zoals de meeste van jullie wel weten, is dit boekje gericht op de enige echte Sint-

Jeffer. Als jij die persoon bent en je op de hoogte wilt blijven van het Chiro gebeuren, 

nieuws en activiteiten moet je zeker en vast blijven lezen (ook voor niet sint-jeffers is 

het uiteraard zeker de moeite om te lezen). Deze editie beloofd weer super 

interessant te worden boordevol leuke tekstjes, foto’s en spelletjes.   

Redactie: Rik Van der Veken 

Aangeboden door Chiro Sint- Jef 
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Veebee woordje 
 

Hey Chirovrienden, 

Daar zit muziek in! Dat is het jaarthema bij Chirojeugd 

Vlaanderen, maar ook in het jaar 2023-2024 zit bij Sint-Jef muziek 

in! De leidingsploeg is dit jaar stevig vernieuwd en de leiders staan 

weer klaar om er vollen bak in te vliegen om er een spetterend jaar van te maken. 

Een stevig vernieuwde leidingsploeg wil echter ook zeggen dat er een aantal leiding hun engagement 

hebben beëindigd bij Chiro Sint-Jef en automatisch lid zijn geworden van onze oud-leiding. Van dit 

moment wil ik nog eens gebruik maken om hen nog eens stevig te bedanken voor hun jarenlange 

inzet voor Chiro Sint-Jef. Andres, Illias, Jelle, Jitse, Lode, Mateo, Warre en Yassine, mannen nog eens 

een dikke merci voor alles wat jullie hebben gedaan en voor de vele mooie herinneringen! We weten 

dat Sint-Jef in jullie hart zit en dat we jullie binnenkort nog wel zullen op een activiteit of om eens 

vervanging te komen geven. M – E – R – C – I, MERCI! D – A – N – K – U, DANK U! 

De derde week van het bivak zijn traditiegetrouw de oud-aspiranten leiding geworden. Dit werd op 

bivak reeds gevierd en de meeste van hen hebben op bivak ook al een eerste week leiding achter de 

rug zitten. Alle chance hadden we een grote 2de jaars aspirantenploeg om de vertrekkende leiding 

wat te kunnen compenseren. Arne, Free, James, Jarno, Mathias, Seth, Tiebe en Xander ik wil jullie 

nog eens veel succes wensen bij jullie nieuwe leiderschap en nog veel mooie Chirotijden toewensen! 

Ik ben er zeker van dat jullie het allemaal superformitastisch gaan doen als leider in Chiro Sint-Jef. De 

afgelopen maanden heb ik jullie al wat beter leren kennen en meer kunnen inschatten doordat jullie 

ook al enkele maanden op de wekelijkse leiderskring mee aanwezig zijn, aan motivatie en initiatief 

lijkt er geen gebrek te zijn. Welkom in de leidingsploeg, een toffe bende! Ondertussen draaien jullie 

ook al vlotjes mee om de leden een Topjaar te kunnen geven! 

Ook de leiding die niet nieuw is wil ook nog eens bedanken voor hun inzet! 

Een nieuw jaar wil ook zeggen dat er zich aan het roer van het schip ook wel wijzigingen kunnen 

voordoen. Dit jaar zullen Jelle en Tiebe de groepsleiding zijn van Chiro Sint-Jef en hebben zij de 

zware taak om de leidingsploeg in de juiste richting te sturen en ermee voor te zorgen dat Chiro Sint-

Jef nog een lange toekomst voor de boeg heeft. Jullie doen dat goed! Blijf zo gaan! 

En dan is er nog de volwassen begeleider, dat ben ikzelf gebleven en probeer nog steeds deze bende 

wat te ondersteunen in woord en daad door zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de wekelijkse 

vergadering en op zondagmiddag voor de Chiro mee aan de poort te staan. Maar probeer er ook op 

de ontspannende momenten bij te zijn om mee ploeg te vormen met deze bende. 

Er zit volgens mij veel mooie muziek in dit Chirojaar en hoop dat jullie elke zondag massaal mogelijk 

aanwezig zijn op onze Chiro! Maak er een muzikaal Top-Chirojaar van! 

 

Vele Chirogroeten, 

Bartje De Houwer 

Veebee Chiro Sint-Jef 
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Chiro Collage 
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Jefkesclub 
Hoi lieve Jefkes en ouders,  

Het eerste deel van ons Chirojaar zit er alweer op, en wat hebben we een fantastische tijd gehad 

samen! Als leiding Juul, Xander en Jelle kijken we met plezier terug op alle avonturen die we al 

hebben beleefd. Maar dat is nog niet alles - er staat nog zoveel leuks te wachten! In de afgelopen 

maanden hebben we samen nieuwe vrienden gemaakt, spannende spelletjes gespeeld en avonturen 

beleefd. We hebben gelachen, geleerd en zijn sterker geworden als groep. Vriendschap en 

samenhorigheid staan centraal in onze Jefkesclub, en we zijn blij om te zien dat jullie zo goed met 

elkaar kunnen opschieten. Maar we hebben nog veel meer in petto voor de rest van het Chirojaar! 

Hier zijn een paar dingen waar jullie je op kunnen verheugen: Spannende Thema-Activiteiten: We 

hebben enkele geweldige thema-activiteiten gepland waarbij we ons verkleden, spelletjes spelen en 

de wereld van verbeelding verkennen. Verwacht je aan piratenavonturen, superheldentraining en 

nog veel meer! Creatieve Knutseldagen: Voor de creatievelingen onder jullie hebben we 

knutseldagen gepland waarop we de mooiste kunstwerken gaan maken. Denk aan schilderen, 

knippen en plakken, en nog veel meer leuke knutselprojecten. Verrassingsactiviteiten: We houden 

ook een paar activiteiten geheim om het extra spannend te maken. Je zult moeten afwachten en je 

laten verrassen! We kunnen niet wachten om deze geweldige avonturen samen met jullie te 

beleven.  

Dank jullie wel voor jullie enthousiasme, energie en lachende gezichten. Samen gaan we nog veel 

meer mooie herinneringen maken!  

Tot snel in de Jefkesclub, Juul, Xander en Jelle 
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Rakkers 
 

Dag rakkers 

Enkele weken geleden is er iets speciaals gebeurd, namelijk ons nieuwe Chiro jaar is 

aangebroken. Als leiders kunnen wij jullie al meedelen dat dit zeker geen normaal jaar zal 

worden. Het zal het zotste jaar zijn dat jullie al hebben meegemaakt. Uniek, knotsgek, 

uitdagend, er zijn zelfs nog niet genoeg woorden uitgevonden om dit nieuwe jaar te kunnen 

beschrijven. In ieder geval het zal een klepper van een jaar worden! 

 

Om dit jaar nog leuker te maken kunnen jullie ons helpen, neem zoveel mogelijk vriendjes 

mee want wat is er leuker dan de gekste Chiro momenten beleven samen met je beste 

vrienden?  

 

Jullie leiders Seth, Mathias en Jarno hebben alvast enorm veel zin om samen met jullie de 

gekste zondagen te beleven! Jij ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als jullie nog vragen hebben kunnen jullie ons steeds aanspreken op een chirozondag of ons 

contacteren op WhatsApp. Tot zondag! 
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Toppers 

Liefste toppertjes,  

 

Het begin van het nieuwe Chirojaar is al vlot verlopen. Ons eerste jaar als leider en het is een ware 

eer om dat aan jullie te mogen geven. We zijn nu een paar weken ver en we hebben toch al enkele 

ontdekkingen gedaan.  

Hier is een kleine opsomming: 

1:  Jullie zijn echt heel goed in rare maar coole dingen gratis te fixen.  

2:  Jullie zagen heel graag om jullie te verkleden om dan die verkleedkleren niet aan te houden.  

3:  Jullie roepen heel graag (iets te graag voor de leiding) 

4:  Jullie kunnen nooit allemaal een fiets meenemen die in orde is 

5:  Dit is echt een mega vrolijke groep 

6:  Jullie zijn een mega rare en gekke bende!  

Wij hebben zin om nog vele nieuwe dingen te ontdekken over jullie en hopen dat jullie veel 

aanwezig zullen zijn zodat we hier samen een bangelijk jaar van kunnen maken.  

Stay tuned want er komen nog vele grave activiteiten en Chirozondagen aan! 

 

Groetjes van de allercoolste topperleiding,  

Arne, James & Fre 
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Kerels 
 

Liefste kereltjes, 

 

Ondertussen hebben we al heel wat onvergetelijke momenten beleefd en de energie borrelt nog 

steeds! We hebben onder andere al kennis gemaakt met de dames van CMW, een onvergetelijke 

dag gehad in de schorre, jullie kookkunsten getest en ook al de Bob Ross in jullie naar boven gehaald 

(hij had beter beneden gebleven, hihihi       ) 

Zoals eerder aangekondigd, willen we ook dit jaar weer deelnemen aan het Ketiweekend. Een heel 

weekend lang krijgen jullie de kans om jullie vriendschappen te verdiepen, nieuwe vrienden en 

vriendinnen te maken van andere Chirogroepen, en je te vermaken met leuke en uitdagende 

activiteiten. Het wordt weer een perfecte gelegenheid om onvergetelijke herinneringen te creëren. 

Maar dat is nog niet alles! De Kerels kijken uit naar een groot marketingplan en zelfs een 

groepsweekend op de Chiro, boordevol teambuilding, plezier en avontuur. Ze zijn vastbesloten om 

hun groepsgeest verder te versterken en te laten zien dat ze samen tot grootse prestaties in staat 

zijn. 

 

Jullie liefste leiders Rik & Tiebe kunnen niet wachten om met jullie de meest bizarre 

zondagen te ervaren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes xxx 
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Aspiranten 
Lieve Aspirantjes, 

 

Het nieuwe Chirojaar is net begonnen, en we kunnen niet wachten om samen met jullie nog meer 

fantastische avonturen te beleven! Jullie zijn een supergroep, en wij staan te popelen om jullie leider 

te zijn en jullie voor te bereiden op de spannende rol van leidinggevende. 

 

Dit jaar staat in het teken van groei, plezier en uitdaging. Jullie zullen leren hoe je een fuif 

organiseert, klusjes aanpakt om geld te verdienen voor leuke activiteiten. Dit allemaal natuurlijk om 

op een onvergetelijke driedaagse te gaan op kamp. Maar bovenal zullen we samen prachtige 

herinneringen creëren, lachen, avonturen beleven en vriendschappen smeden die een leven lang 

meegaan. 

 

We geloven in jullie en jullie potentieel. Jullie zijn de toekomstige leiders van Chiro Sint-Jef, en we 

zijn trots om jullie te helpen groeien en bloeien. Samen gaan we dit jaar omtoveren tot een geweldig 

avontuur. We hebben er enorm veel zin in en kunnen niet wachten om samen met jullie op pad te 

gaan. 

 

Laten we dit jaar onvergetelijk maken! 

 

Kusjes van jullie leiders, 

 

Dries, Marco en Victor 
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Zondagslied 
 

Om dat het jaar nu toch al even bezig is, de laksheid er een beetje begint in te komen 

en er veel nieuwe leden zijn vind je hier nog eens het zondagslied. Het is de 

bedoeling dat jullie dit uit volle borst kunnen meezingen. Het is dan ook het begin 

van elke zondag. Zo, als we allemaal mooi in een vierkant staan kunnen we er aan 

beginnen, 

 

Klaar! Hoofdeksels af! Wij hijsen bij, samen… 

 

Wij hijsen bij 

Het gloren van de zondag 

Ons vlagge als een biedend lied 

Want heilig is’t geschenk van elke zondag 

Dat god ons weer ‘t aanvaarden biedt 

Draag door weer en wind ons vlagge 

Teken van de heldentijd 

Laat ze waaien, laat ze werven 

Allen voor de grote strijd (x2) 
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Spellekes 
Hier vind je een paar spelletjes om jullie bezig te houden in de Herfstvakantie       
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Tot de volgende keer boys!!! 
 

Contact 
 

-Adres:      

Kapelstraat 6, 2830 Willebroek  

    

-Mail: 

chirosintjef@hotmail.com 

 

-Rekeningnummer: 

BE10 3630 4591 6204 

 

-Groepsleiding:  

• Jelle Hens: 04 77 92 42 00   

• Tiebe Aerts: 04 83 40 32 35 

 

 

  

mailto:chirosintjef@hotmail.com
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